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De Friese boerenzoon Sibbele Hylkema groeit op in de katholieke enclave Blauwhuis. Als 

dertienjarige stapt hij met een grote koffer op de bus naar Apeldoorn, waar op het kleinseminarie 

zijn leven in het teken van Gods woord begint. Begin jaren zestig vertrekt hij als franciscaner 

missionaris naar Nieuw-Guinea. 

Gedropt in de wildernis leert hij de Papoea’s kennen. Hij dompelt zich onder in hun cultuur en maakt 

diepgaande studie van hun taal en gewoonten. Hij ziet hoe ze worstelen met hun identiteit, 

ingeklemd tussen de Nederlandse missie en de Indonesische overheersing. Maar hij moet zelf ook 

vechten tegen eenzaamheid, frustraties en cultuurverschillen. Deze biografie van een kleurrijke en 

eigenzinnige pater geeft tevens een indruk van Hylkema’s visie op het missiewerk en de politieke 

situatie rond de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië, inclusief de gevolgen 

daarvan voor de Papoea’s. 

Ida Hylkema (1965) is freelance journalist en schrijver. Ze schrijft vooral over de agrarische sector en 

over plattelandsontwikkeling. Een bezoek aan haar oom Sibbele in Irian Jaja in 1991 vormde de 

aanleiding voor het schrijven van deze biografie. 
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